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19 juli 2020 

 

 
‘GEMEENSCHAP VIEREN’ 

 
“Hoe goed is het, hoe heerlijk als broeders en zusters bijeen te wonen” 

Psalm 133: 1 
 
Deze Taizé viering is voorbereid door:  
Hanneke, Kirsten, Ankie, Janneke, Miek, Daan, Femke 
Ouderling van dienst:  Ankie Borger  
Organist:       Ingeborg van Dokkum  
Lector:   Toos Nikkels 
       

 
 

 



  

 

“Gemeenschap vieren” 

- Klokken van Taize (van cd) 
 

- Welkom (door de ouderling) 
 

- Zingen:  Bless the Lord my Soul (koor en kerk zingt afwisselend) 
 

Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil’-ge naam 
Prijs de Heer mijn ziel, die mij het leven geeft 
 

 
- Kyriëgebed, afgewisseld met gezongen Kyrië (door koor) 

 

 

 

 

 



  

- Luisterlied:  Gloria et in terra pax 
 

Glorie aan God in de hoogste en op aarde  
vrede aan mensen van goede wil 

- Inleiding op het thema 
 

- Lezen: Handelingen 2: 46-47 uit Het leven van de eerste gemeente 
Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, 
braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een 
geest van eenvoud en vol vreugde. 
 

- Wat de gemeenschap van Taizé voor mij betekent (Miek) 
 

- Lied Laudate omnes gentes (koor en kerk zingt afwisselend) 
 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 

Looft God, alle gij volken, looft Hem die eeuwig leeft 

 
 
 
 
 



  

- Lezen: Romeinen 12: 4-5 uit Leef volgens de wil van God 

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal 

dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en 

zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. 
 

- Wat de gemeenschap van Taizé voor mij betekent (Daan) 
 

- Lezen: Efeziërs 4: 3-6 uit Christus als fundament 
Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de 
eenheid te bewaren die de Geest U geeft: één lichaam en één geest, 
zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één 
geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door 
allen en in allen is. 
 

- Beelden uit Taizé (Femke) 
 

- Stilte 
 

- Woorden geschreven door de broeders van Taizé met een korte 
reflectie daarop (uitgesproken door Hanneke) 
 

- Stilte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

- Zingen en kaarsen aansteken: La Ténébre 
 

Heel het duister is vol van luister door uw licht, 
de nacht is als de dag net zo helder. 

Tijdens het zingen kan wie wil, een lichtje aansteken, ieder met eigen 
gedachten en vragen. Voor God, voor Christus, voor jezelf, voor een ander. 

 

- Luisterlied:   Stante se soli zéme 
 

Gij zijt het licht der wereld en het zout der aarde 

 
 
 
 
 



  

- Stilte 
 

Tijdens deze stilte kun je een briefje voor voorbeden - voor aandacht 
of gemeenschap - in de schaal leggen. 
 

- Voorbeden afgewisseld met zingen: Ubi caritas 
 
Daar waar liefde heerst, en vrede,  
daar waar liefde heerst, daar is God met ons. 

Stil gebed 
Onze Vader  

- Slotlied Behüte mich, Gott (koor en kerk zingt afwisselend) 
 

Bescherm me, God, ik vertrouw op U, 
U wijst me de weg naar het leven.  
Bij U is er vreugde, vreugde in volheid 

- Wegzending en zegen 
 

- Collecte (bij de uitgang) 
 



  

 
- Uitleidend piano- of orgelspel 

 

Mededelingen 
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